PAGE  
2

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN

Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng Quế Sơn

(26/3/1975 - 26/3/2015)
Vào những ngày này, cách đây 40 năm, quân dân Quế Sơn dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ đã nhất tề đứng lên làm cuộc tổng tiến công và nổi dậy giải phóng hoàn toàn huyện nhà, góp phần quan trọng cùng quân dân tỉnh Quảng Nam và cả nước viết nên trang sử vẻ vang của dân tộc trong thế kỷ XX: Thắng lợi của cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Tổ quốc thống nhất, đưa cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

I. QUẾ SƠN QUA NHỮNG BƯỚC PHÁT TRIỂN CỦA 02 CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG  NGOẠI XÂM TIẾN TỚI  NGÀY TOÀN THẮNG (26/3/1975). 
Quế Sơn là một địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng của tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng. Quán triệt phương châm chỉ đạo: tận dụng yếu tố bất ngờ, kiên quyết táo bạo, linh hoạt, khẩn trương, hiệp đồng chặt chẽ hai lực lượng (lực lượng vũ trang, lực lượng chính trị quần chúng), ba mũi giáp công (quân sự, chính trị, binh vận) tiêu diệt các mục tiêu đã được xác định. Đánh chắc từng trận, hiệu suất chiến đấu cao; tận dụng thời cơ khách quan để giành thắng lợi ngay tại những khu vực quan trọng. 

Chính vị trí quan trọng đó, lại từng trải qua các cuộc kháng chiến đã hun đúc nên con người Quế Sơn truyền thống yêu nước nồng nàn và tinh thần lao động cần cù, thông minh sáng tạo; ý thức cộng đồng và tình cảm thương yêu, đoàn kết để chống chọi với kẻ thù, bảo vệ quê hương.

Ngay từ những ngày đầu thực dân Pháp nổ súng tấn công Đà Nẵng (1858) đã có hàng trăm thanh niên Quế Sơn lên đường tham gia chống giặc ngoại xâm. Trong những năm 80 của thế kỷ XIX, các địa danh Bằng Thùng - Trung Lộc luôn luôn gắn liền với nghĩa hội Cần Vương của Nguyễn Duy Hiệu. Năm 1930, hơn 2 tháng sau ngày Đảng ta ra đời, ngày 16/4/1930 chi bộ cộng sản đầu tiên ở Quế Sơn được thành lập và nhanh chóng phát triển; ngày 16/9/1930, Đảng bộ Quế Sơn ra đời lãnh đạo phong trào cách mạng toàn huyện.

Với khí thế sục sôi cách mạng, ngày 19/8/1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, hơn 5.000 đồng bào Quế Sơn rầm rập từ các ngả đổ về, bao vây huyện đường, buộc tên huyện trưởng và đồng bọn đầu hàng, giao chính quyền cho cách mạng. Từ giờ phút đó, khắp trung tâm huyện lỵ, cờ đỏ sao vàng tung bay phất phới, khẳng định thắng lợi của cuộc đấu tranh bất khuất, kiên cường, dũng cảm của nhân dân ta. Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, dân tộc ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập tự do. 

Tuy nhiên, nền độc lập mới giành được đang đứng trước muôn vàn khó khăn, nhà nước còn non trẻ, các thế lực thù địch mưu toan cướp nước ta một lần nữa. Lòng căm thù giặc sâu sắc, quân và dân Quế Sơn tiếp tục tổ chức nhiều trận tập kích bất ngờ vào sào huyệt của địch để tiêu diệt sinh lực, gây cho chúng nhiều tổn thất nặng nề. Hàng ngàn thanh niên tham gia bộ đội phục vụ chiến trường, mỗi xã có từ 02 đến 03 đại đội dân công phục vụ hỏa tuyến, có 03 đến 05 đại đội phục vụ chiến trường trong tỉnh. Khi quân Pháp đánh chiếm Điện Bàn, Hội An, Đại Lộc…, Quế Sơn trở thành điểm đến của hàng vạn đồng bào tản cư. Với tinh thần “tương thân tương trợ”, cán bộ, nhân dân Quế Sơn sẵn lòng tiếp đón, chia sẻ nơi ăn, chỗ ở, phương tiện sinh hoạt giúp đồng bào tản cư vượt qua khó khăn, cùng nhân dân huyện nhà ổn định cuộc sống, tăng gia sản xuất. 

Suốt 09 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, Quế Sơn vừa làm nhiệm vụ của một hậu phương, vừa làm nhiệm vụ của một tiền tuyến lớn trên chiến trường Trung Trung Bộ. Đảng bộ và nhân dân huyện nhà đã cầm súng chiến đấu anh dũng, ngoan cường, tiến hành hàng trăm trận đánh lớn, nhỏ; góp phần cùng quân và dân cả nước đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp, buộc chúng phải ký Hiệp định Giơ-ne-vơ, lập lại hòa bình ở Việt Nam và Đông Dương. 

Hiệp định Giơ-ne-vơ không được thực thi nghiêm chỉnh, Mỹ - một đế quốc giàu mạnh và hiếu chiến nhất thế giới đã nhảy vào xâm lược miền Nam. Từ một địa phương tự do, Quế Sơn trở thành vùng địch chiếm đóng. Luật 10/59 của Mỹ - Diệm đã lê máy chém đi khắp nơi, ráo riết thực hiện chiến dịch “tố cộng”, “diệt cộng”, nhiều cán bộ, đảng viên bị địch bắt tra tấn, đánh đập dã man, chặt đầu, thủ tiêu… làm cho phong trào cách mạng gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng kẻ thù không ngờ tội ác man rợ của chúng càng làm nung nấu lòng căm thù giặc sâu sắc của đồng bào, chiến sĩ ta. Chỉ trong vòng 5 tháng, từ cuối tháng 01 đến đầu tháng 6 năm 1965, ta đã giải phóng được 22/29 xã, làm tan rã hệ thống “ấp chiến lược”, góp phần đánh bại chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của Mỹ - ngụy. Thất bại trong chiến lược “chiến tranh đặc biệt”, đế quốc Mỹ chuyển sang chiến lược “chiến tranh cục bộ”, với hai gọng kìm “tìm diệt” và “bình định” đầy nham hiểm, tàn khốc. Qua một thời gian chuẩn bị tinh thần, lực lượng, với quyết tâm của Đảng bộ và sự hưởng ứng của nhân dân, chúng ta đã giữ vững thế trận chiến tranh nhân dân; đồng loạt mở cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968; chiến công nối tiếp chiến công, những cuộc tấn công liên tục, mạnh mẽ của quân dân Quế Sơn góp phần cùng cả nước làm thất bại chiến lược “chiến tranh cục bộ”, chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh”. 

Tiếp đó, Xuân - Hè 1972, cùng với chiến công trên chiến trường Trị - Thiên, Bình Long, Phước Long anh dũng, quân dân Quế Sơn đã phối hợp với bộ đội chủ lực tiến công và nổi dậy, tiêu diệt căn cứ Cấm Dơi và cắm ngọn cờ bách chiến, bách thắng của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam lên trung tâm huyện lỵ, góp phần buộc Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán, ký kết Hiệp định Paris, rút quân về nước (27/01/1973). Tuy nhiên, với bản chất ngoan cố, hiếu chiến, Mỹ vẫn chưa từ bỏ dã tâm xâm lược nước ta; chúng dùng ngụy quân, ngụy quyền Sài Gòn làm công cụ để biến miền Nam - Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới của Mỹ và âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta.
Tiếp nối truyền thống và thực hiện chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, những người con Quế Sơn, thế hệ sau nối tiếp thế hệ trước, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ đã anh dũng chiến đấu với nhiều cuộc tiến công từ quy mô nhỏ đến quy mô lớn, tiến đến giải phóng hoàn toàn quê hương.
Tháng 7/1974, ta đã tấn công tiêu diệt các cứ điểm, giải phóng Nông Sơn - Trung Phước. Từ đầu tháng 3 năm 1975, chấp hành chủ trương của Tỉnh ủy, Huyện ủy đã chỉ đạo các lực lượng nỗ lực tiến công tiêu diệt địch, hỗ trợ quần chúng nổi dậy giải phóng khỏi ách kìm kẹp của địch, tạo thế bao vây chia cắt địch, chia cắt các trục giao thông quan trọng. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể phân công người xuống các địa bàn chỉ đạo tiến công và nổi dậy.

Nhiều nơi, lực lượng quần chúng đã tổ chức mít tinh lên án tội ác địch, tán phát 26.000 tờ truyền đơn, 219 thư tay, 400 thiệp chúc Tết, 165 tờ áp phích các loại, 180 lần gọi loa vào đồn bốt địch. Mở màn chiến dịch giải phóng huyện nhà, ngày 14 tháng 3, lực lượng bộ đội huyện phối hợp cùng với du kích các xã Phú Diên, Phú Hương, Phú Thạnh bắt đầu nổ súng tấn công chốt điểm dốc Ông Hùng và một số nơi khác xung quanh Quốc lộ IA. 
Ngày 19/3/1975, bộ đội huyện lại phối hợp với du kích xã chủ động tiến công đồn Cây Thị, đánh vào thôn 8 Cây Sanh và thôn 6 Phú Phong. Từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 3, lực lượng của huyện đã tiến công, truy kích tiêu diệt địch ở Hòn Hỏa (Sơn Trung), khu dồn gò Đồng Mặt và Hòn Đụn (Sơn Thượng), đánh đồn Đá Dõ, Gò Váy và Rừng Lớn (Sơn Thanh); đồn Ông Lặn, Núi Vàng (Phú Thọ); giải tán các khu dồn Nhà Tằm (Sơn Lãnh), diệt các chốt điểm gò Ông Búp (Sơn Thanh), Gò Gai (Sơn Thành)…

Đại bộ phận lực lượng vũ trang của khu và tỉnh, sau khi giải phóng hoàn toàn thị xã Tam Kỳ, đã nhanh chóng phát triển ra phía Bắc thị xã để truy quét địch và thần tốc tiến về giải phóng thành phố Đà Nẵng. Bộ đội địa phương các huyện Thăng Bình, Quế Sơn, Duy Xuyên phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang tỉnh chặn đánh tan tác bọn tàn quân địch đang có ý định co cụm lại để chặn đường tiến quân của ta vào Đà Nẵng. Tiểu đoàn 72 tổ chức chốt chặn đoạn Quốc lộ IA ở khu vực Cống Ba. Tiểu đoàn 70 đánh địch và làm chủ khu vực Mộc Bài, phát triển về phía cầu Hương An. Lực lượng du kích xã Phú Thạnh chốt chặn địch ở đầu cầu Bà Rén. Đường số I bị cắt đứt hoàn toàn, quân địch ở cánh Nam không còn đường co cụm về Đà Nẵng. Chúng sử dụng pháo binh, máy bay đánh phá mở đường, nhưng không hiệu quả.

Trước diễn biến nhanh chóng của tình hình, từ ngày 25/3/1975, quân địch ở trung tâm quận lỵ Quế Sơn đã bắt đầu hoảng loạn, nhiều đơn vị địch tự động tan rã, phần lớn ngụy quyền bỏ nhiệm sở tìm đường thoát thân. Các lực lượng của huyện lần lượt tiếp quản các căn cứ, chốt điểm của địch. Trung đoàn 51 thuộc Sư 3 ngụy đóng ở Động Mông, Đá Hàm, Cấm Dơi trên đường rút chạy đã cho công binh rải mìn chống tăng trên trục đường 105.

Từ chiều ngày 25 tháng 3, lực lượng địch còn lại ở trung tâm quận lỵ Quế Sơn đã không còn tổ chức kháng cự nữa. Trong đêm 25, lực lượng địch chốt giữ ở căn cứ Núi Quế đã hoàn toàn tan rã. Rạng sáng ngày 26/3/1975, các lực lượng của  huyện cùng lực lượng tỉnh phát triển vào chiếm lĩnh căn cứ Núi Quế và trung tâm quận lỵ (mới). Dân quân du kích và quần chúng cách mạng nhanh chóng chiếm lĩnh trụ sở ngụy quyền xã ấp, làm chủ hoàn toàn tình hình ở cơ sở. Đây là thời điểm lịch sử, đánh dấu huyện Quế Sơn đã hoàn toàn giải phóng sau 21 năm cùng cả nước thực hiện cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước thần thánh nhằm giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.
Những tên đất, tên làng như Gò Dê, Bà Rén, Mộc Bài, Động Mộng, Đá Hàm, Dương Là, Liệt Kiểm, Cấm Dơi, Hòn Chiêng, Nông Sơn - Trung Phước…gắn liền với những chiến công hiển hách, tô thắm những trang sử vẻ vang của Đảng bộ, góp phần vào sự nghiệp chống ngoại xâm của dân tộc. 
Vinh quang nào cũng phải đánh đổi, thậm chí phải bằng cả máu xương. Qua 02 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, toàn huyện có trên 7.000 liệt sĩ; 4.278 thương bệnh binh; hàng ngàn liệt sĩ là con em của mọi miền Tổ quốc đến công tác, chiến đấu hy sinh trên mảnh đất Quế Sơn thân yêu này. Với cống hiến và hy sinh to lớn ấy, Đảng bộ, nhân dân Quế Sơn cùng 14 xã, 10 cá nhân đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 1.036 mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; gần 29 ngàn người được tặng thưởng huân, huy chương các hạng và bằng khen thành tích kháng chiến. Thế hệ hôm nay và mai sau sẽ mãi mãi tự hào về những chiến công oanh liệt, những hy sinh, cống hiến, những tấm gương kiên trung, bất khuất của cha anh.  

II. Ý NGHĨA  LỊCH SỬ VÀ NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI.
Là vùng đất có vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng, với thế núi, thế sông hiểm trở, cùng với ý chí cách mạng kiên cường của nhân dân, Quế Sơn luôn được chọn làm căn cứ địa cách mạng vững chắc, địa điểm hoạt động an toàn của Khu ủy, Tỉnh ủy trong các cuộc kháng chiến. Thực tiễn đã chứng minh rằng: Trong bất kỳ tình huống khó khăn, gian khổ nào, quân và dân Quế Sơn vẫn nêu cao tinh thần kiên trung, bất khuất, quyết tâm chiến thắng kẻ thù, bảo vệ quê hương. Phát huy được truyền thống yêu nước nồng nàn, với ý chí quyết tâm đánh thắng kẻ thù xâm lược, đập tan bè lũ tay sai, giành độc lập tự do cho Tổ quốc.

Hơn 20 năm chiến đấu với tinh thần “Một tấc không đi, một ly không rời”, quân dân Quế Sơn đã kiên cường bám trụ, bất chấp hiểm nguy, vượt qua vô vàn gian khó, sống trong mưa bom, bão đạn, tiến hành hàng ngàn trận đánh lớn nhỏ, làm tan rã hoàn toàn bộ máy đàn áp của Mỹ - ngụy trên đất Quế Sơn. Chiến thắng Quế Sơn có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần cùng các mũi tiến công của quân và dân tỉnh Quảng Nam từ các hướng như Tam Kỳ, Tiên Phước, Thăng Bình thần tốc thẳng tiến ra phía Bắc giải phóng các huyện Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An và thành phố Đà Nẵng; góp phần làm nên mùa Xuân lịch sử của quân và dân toàn tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng nói chung và nhân dân huyện nhà Quế Sơn nói riêng. Là sức mạnh cùng quân dân cả nước giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

 Thắng lợi ngày 26/3/1975 của Đảng bộ, quân và dân Quế Sơn đã kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng huyện nhà, góp phần cùng cả nước đuổi sạch quân xâm lược, chấm dứt vĩnh viễn ách nô lệ của bọn đế quốc và tay sai. Từ đây, nhân dân thực sự trở thành người làm chủ quê hương, kết thúc những tháng năm chiến đấu đầy gian khổ, hy sinh nhưng rất đổi oanh liệt dưới ngọn cờ bách chiến bách thắng của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mở ra một thời kỳ  mới - thời kỳ xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa.

​ Thắng lợi của 02 cuộc kháng chiến thần thánh mà quân và dân huyện nhà giành được bắt nguồn từ sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, sáng tạo, linh hoạt của Huyện ủy, Tỉnh ủy, Khu ủy; sự vận dụng tài tình đường lối kháng chiến và phương châm đấu tranh chống ngoại xâm của Đảng bộ vào hoàn cảnh cụ thể ở địa phương, sự phối hợp hỗ trợ của các huyện bạn, đặc biệt có sự chi viện, giúp sức của miền Bắc, trong đó có huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) kết nghĩa.

III. PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ANH HÙNG TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA - HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC.
Chiến tranh đi qua, ước vọng độc lập, tự do của nhân dân ta đã thành hiện thực. Phát huy truyền thống kiên cường, bất khuất trong chống giặc ngoại xâm; Đảng bộ Quế Sơn đã lãnh đạo nhân dân nhanh chóng khắc phục hậu quả chiến tranh, ổn định cuộc sống, bắt tay vào xây dựng lại quê hương từ trong hoang tàn đổ nát, đến nay đã đạt được những thành tựu quan trọng.

40 năm sau ngày giải phóng, trên mảnh đất Quế Sơn này, chúng ta vui mừng nhận thấy nhiều nhà máy, công trình giao thông, thuỷ lợi, công trình phúc lợi phục vụ dân sinh như trường học, bệnh viện, trạm xá được đầu tư xây dựng… đáp ứng phần lớn nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân. 
Từ những bãi mìn, hố bom, cánh đồng hoang hoá, giờ đây trở thành những đồng lúa, nương khoai, những thảm keo tràm xanh ngát. Được sự hỗ trợ về kỹ thuật của ngành chuyên môn, đặc biệt với nhiều cách làm hay, sáng tạo của người dân nhiều mô hình sản xuất cho hiệu quả kinh tế cao đã xuất hiện. 
Từ một huyện thường xuyên thiếu ăn, trong vài thập niên gần đây cơ bản sản xuất đủ lương thực đảm bảo ổn định cuộc sống nhân dân. Nhiều cánh đồng mẫu lớn, cánh đồng kỹ thuật cho hiệu quả kinh tế cao thu hút đông đảo nông dân tham gia. Từ một vùng nông thôn nghèo, giao thông cách trở, giờ đây hệ thống thông tin liên lạc, đường ô tô đã đến được tất cả các xã, các thôn. Với sự hỗ trợ của Nhà nước, nhân dân đã đóng góp xây dựng bê tông hóa được gần 340 km đường giao thông nông thôn; có 109/180 km đường ĐH được bê tông xi măng hoặc thâm nhập nhựa, 7,7/36 km đường nội thị được đầu tư xây dựng; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trong những năm gần đây trên 15%; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 9,2 triệu đồng năm 2009 lên 17 triệu đồng năm 2014; tỷ lệ hộ nghèo cách đây 10 năm là 41,3%, nay giảm còn 15,32%; trên 95% hộ gia đình có nhà ở kiến cố, bán kiên cố; trên 85% gia đình có phương tiện nghe nhìn; gần 100% hộ gia đình có điện thắp sáng; trên 80% hộ gia đình đã sắm được phương tiện xe máy để đi lại. 100% trẻ em trong độ tuổi được huy động ra lớp, trường học từng bước được xây dựng khang trang; đến nay, có 19 trường học đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 1; 13/14 xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn Quốc gia về y tế giai đoạn 2000-2010; hệ thống trạm xá xã, phòng khám khu vực, Trung tâm y tế huyện được đầu tư xây dựng đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Đời sống vật chất và tinh thần của đại bộ phận nhân dân được cải thiện; phong trào xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở từng bước đi vào chiều sâu, có 85 thôn được công nhận đạt chuẩn văn hóa. Phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội được triển khai thực hiện chu đáo. Trong 10 năm gần đây, đã xây dựng được 3.154 nhà cho đối tượng chính sách. An ninh – quốc phòng, trật tự và an toàn xã hội được đảm bảo; hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. 

40 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ và nhân dân Quế Sơn được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: 15 Huân chương Lao động các hạng; 02 Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ, 34 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 62 Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh, 24 Cờ thi đua xuất sắc của các bộ, ngành TW; 12 đơn vị quyết thắng, hàng ngàn bằng khen, giấy khen của các ngành, các cấp. 

​Tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, với khí thế hào hùng của những ngày Tháng Ba lịch sử, quân và dân toàn huyện nêu cao hơn nữa tinh thần đoàn kết nhất trí, đồng tâm hiệp lực xây dựng quê hương, hoàn thành tốt nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Quyết tâm chỉnh đốn, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, gắn với thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tiến tới chào mừng Đại hội đảng cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020 thành công tốt đẹp.
Phấn khởi, tự hào kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng quê hương, với truyền thống văn hoá, yêu nước, cách mạng và bản chất cần cù, sáng tạo trong lao động, Đảng bộ và toàn dân, toàn quân huyện nhà quyết tâm xây dựng quê hương Quế Sơn ngày càng giàu đẹp, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./-
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